
Klaagpsalmen

1/3 van alle Psalmen



In het ‘Onze Vader’

Vragen

Lofverheffing 

Geen klagen.



Mogen wij klagen?

‘niet klagen, maar dragen en bidden 

om kracht’

‘vraag niet ‘waarom?’, 

maar ‘waartoe?’



Past klagen bij een christen,

of is het iets oud-testamentisch?



De Geest leert ons in de Psalmen

gelovig klagen.



David heeft alle reden tot klagen.

• vervolgd door Saul

• teleurgesteld in mensen

• ervaart niets van Gods aanwezigheid 

en zorg



Gevoel dat God er niet is.

• alles grijs en somber

• bidden helpt niet



‘Ik zal je niet vergeten.’

<−> ‘Hoelang nog zult u mij vergeten?’

‘Moge de HERE  u zijn gelaat 

toewenden’ 

<−> ‘Hoelang nog verbergt u voor mij

uw gelaat?’



‘Mijn ziel gekweld door zorgen’

‘Mijn hart door verdriet overstelpt’



Mijn vijand de overhand…

• Saul

• Absalom

• Ziekte

• Duivel

• Zonde



Drie vragen, die aansluiten op zijn 

klachten:

‘Zie mij’ - ‘verbergt u uw gelaat’

‘Gekweld door zorgen’ - ‘verlicht mijn 

ogen’

‘Mijn vijand de overhand’ - ‘mijn 

vijand niet roepen: ik heb hem 

verslagen’



David richt zich tot de HERE.

Hij kent zijn Naam: HERE (Jahwe).

‘liefdevol en genadig’



‘Maar ík, ik vertrouw op uw liefde 

(‘goedertierenheid)’

Het ‘toch’ van het geloof.



David belijdt zijn geloof in de HERE

in zijn klagen.



Openbaring 6:10

De zielen van de martelaren 

onder het altaar

roepen luid:

‘Tot hoelang,…?’

‘Wanneer ... eindelijk?’



In de hemel klinkt: 

‘Hoelang nog?’

Zo mag en moet op aarde klinken:

‘Hoelang nog?’



Gelovigen hebben een hoop te klagen:

om de ellende 

in deze wereld 

en in ons leven!



‘Hoelang nog?’ 

Vraag van verlangen

en gespannen verwachting.

Want de Here heeft beloofd:

‘Zie, ik kom spoedig!’



‘Ik zal juichen’

Nu nog door tranen heen en met brok

in de keel,

maar in vertrouwen op Gods liefde.



Ik vertrouw op uw liefde – liefdevolle 

trouw.

Bewezen in Jezus Christus aan het 

kruis.

Werkelijk door God verlaten, zodat 

wij nooit meer door Hem verlaten 

worden.



Door Christus naar God

• Hij wil je klagen horen.

• Hij is je klagen nooit moe.

• Hij kent je verlangen.


